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Net als in Nederland had storm
Eunice grote impact in Engeland.
Er zijn veel bomen omgewaaid

en wij hadden het hele weekend
minder stroom en geen
verwarming. Het was behelpen,
maar intussen ging het werk door.
Het trimester op de bijbelschool
All Nations waait snel voorbij!

Ik ben druk in de weer met sommige
gewoontes en gevoelens waarvan ik de indruk
heb dat God me uitnodigt eraan te werken. Het
is mooi dat dat kan in een omgeving met een
boel wijze christenen. Daarnaast is er natuurlijk
veel schoolwerk. Mijn meeste opdrachten

voor dit trimester zijn inmiddels ingeleverd. Ik

moet nog wel een presentatie houden waarbij
ik uitleg hoe we Japanse tieners zouden

DE T1JD WAAIT VOORBIJ

kunnen bereiken met het Evangelie. Een aantal
klasgenoten gaat voor tieners spelen. Dat zal
interessant zijn!

Ook heb ik het nog erg druk met Hearts for
Mission, de groep waarmee we over zending
vertellen in plaatselijke kerken. Afgelopen
zondag waren we in Mosaic Church, een
multiculturele kerk in Londen. We droegen
kleren uit andere culturen. lk zong deze keer
mee met het muziekteam — niet mijn talent,
dus een uitdaging op zich! Maar het ging goed
en het was een mooie dienst. Volgende week,
op 6 maart, zijn we in Rosehill, in een kerk die
voornamelijk door Koreanen wordt bezocht.
Daar mag ik het woord voeren. Ik heb wijsheid
nodig bij wat ik vertel, want Koreanen en
Japanners zijn sinds de Tweede Wereldoorlog
nooit vrienden geworden.

En daarna, vanaf 19 maart, is het tijd voor
enkele weken in Nederland. Daar zie ik naar uit.
Zoals in de vorige nieuwsbrief verteld, hopen
we weer bemoedigingsavonden te houden. Er
zijn er al een paar ingepland, maar we hebben
nog plek voor meer. Laat het weten als je
interesse hebt, via tftels@gmail.com.
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Misschien verbaas je je over

de titel boven dit stukje.
Valentijnsdag was toch op 14
februari? Jazeker, en ook in Japan
wordt daar bij stilgestaan. Alleen
gaat het er nogal anders aan toe:
het zijn op die dag alleen vrouwen
die hun liefde laten blijken. Dat
het alleen vrouwen zijn, schijnt te
komen door een vertaalfout in de
tijd dat Valentijnsdag bekend werd
in Japan. Vrouwen geven op die
dag chocolade aan klasgenoten of
collega’s en dat is min of meer een
verplichting! Daarnaast kunnen

ze de gelegenheid aangrijpen om
iemand op wie ze echt een oogje
hebben een cadeau te geven

waaruit hun gevoelens blijken.

Vier weken later, op 14 maart, wordt
Valentijnsdag nog eens “overgedaan”. Dan is het
White Day. Op die dag is het de bedoeling dat
de mannen de honneurs waarnemen en cadeaus
kopen voor vrouwen - chocolade is weer favoriet,
en daarin zijn allerlei gradaties om duidelijk te
maken hoe belangrijk iemand voor je is. De
Japanners zouden de Japanners niet zijn als ze
er niet in waren geslaagd om allerlei regeltjes te
bedenken waaraan je moet voldoen tijdens deze
dagen. Wil je er meer over weten? Lees dan hier

verder: https://www.thesushitimes.com/valentijn-
vs-white-day/
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Japan zet de grens langzaam weer open voor
buitenlanders. Een dankpunt! Bid je mee dat er
steeds meer mensen zullen worden toegelaten?

Bid voor de dienst in Mosaic Church. Bid dat de
dienst zal nawerken op de aanwezigen.

Bid voor de dienst in Rosehill op 6 maart waarin
ik mag spreken. Bid voor wijsheid.

Bid voor de laatste loodjes van het trimester.
Bid dat ik al mijn taken goed kan afronden.

Bid voor een goede reis naar Nederland en voor
een goed verlof. We willen tijdens het verlof een
aantal bemoedigingsavonden houden. Bid dat
deze goed zullen verlopen.
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We zoeken mensen die
maandelijks willen bijdragen,
maar een eenmalige gift is
natuurlijk ook van harte welkom.
Het rekeningnummer is NL36
INGB 0000 4932 96 t.n.v. Stichting
OMF International - NL. Vermeld
bij de omschrijving altijd deze
code: L13019U en bij voorkeur
ook je postcode en huisnummer.

Als je regelmatig wilt steunen,

kun je ook gebruik maken van het
formulier onder deze link. Voor
de administratie bij OMF is dat de
handigste weg. OMF is een ANBI,
dus giften zijn aftrekbaar van de
belastingen.

Let op als je al zelf geld
overmaakt: het rekeningnummer
van OMF en de code die ze
vragen te vermelden zijn

veranderd.
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