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JAPAN KOMT DICHTERBIJ

En toen was het tweede
schooltrimester al klaar... lk

ben voor vijf weken terug in
Nederland, waarvan er alweer
ruim één voorbij is. Na een paar
dagen heerlijk ontspannen bij
een vriendin in Enschede, had

ik een conferentie van OMF. De
komende weken staan er ook een
flink aantal bemoedigingsavonden
op het programma. Genoeg te
doen!

Zelf werd ik ook bemoedigd, want het ziet

ernaar uit dat er genoeg financién zijn voor
in ieder geval de eerste twee jaar in Japan.

Hoewel we nog wel meer structurele donateurs
nodig hebben, staan we er financieel goed
genoeg voor om aan de slag te kunnen. Het is
een enorm dankpunt!

De conferentie van OMF zette me ook erg
aan het denken over iets wat ik eigenlijk

al wist, maar waar ik steeds opnieuw aan
herinnerd moet worden: Project Deshima is
niet mijn project; we doen het samen. Met het
thuisfrontteam, de kerk, de gevers en bidders
richten we ons als groep op wat God wil doen
in Japan. De afgelopen maanden voelde ik me
soms bijna overweldigd door wat er allemaal
aan mij werd gegeven, aan liefde, aandacht
en praktische steun. Graag wil ik, met het
thuisfrontteam, ook iets teruggeven.

Teruggeven doen we onder andere door de
bemoedigingsavonden, waarbij we proberen
iets te laten zien van Gods goedheid en
grootheid in onze levens. Maar er zijn vast
ook andere manieren. De conferentie zette
me weer aan het denken over het belang
van bidden voor iedereen die betrokken

is bij Project Deshima. Dat kan natuurlijk

in het algemeen, maar ook voor specifieke




gebedspunten. Zijn er dingen die spelen in (jo)
uw leven en die je wilt delen? Laat het weten
via tftels@gmail.com.

Overigens wordt er op zaterdag 9 april
vanaf 14:00 een bemoedigingsavond (nou ja:
middag!) gehouden in Papendrecht waar nog
plek is voor tot-nu-toe-niet-genodigden. Wil je
meedoen, meld je dan aan via
tftels@gmail.com. Van harte welkom!

JAPAN: HA HA 1 APRIL

Al ruim van tevoren was ik er
alert op: 1 april stond eraan te
komen. Even opletten dat ik geen
slachtoffer werd van een grap
die ik in de gaten had moeten
hebben. Een paar dagen van
tevoren hoorde ik iemand zeggen
dat het “op vrijdag” (=1 april)

zou sneeuwen. Helaas was het
geen vroege 1 aprilgrap. Maar
wel vroeg ik me af: hoe zit het
eigenlijk met 1 aprilgrappen in
Japan?

Het is fijn dat ik een thuisfrontteam heb dat vaak

op dezelfde manier denkt, dus voordat ik zelfs
maar kon googelen werd me het antwoord al

aangereikt. Het blijkt dat de meeste Japanners
niet echt grappen met elkaar uithalen. Aan de
andere kant zetten veel Japanners de datum wel
in de agenda, om er maar zeker van te zijn dat ze
overal op voorbereid zijn.

De eerste dag van april is om een andere

reden belangrijk in Japan. De dag is het begin

is van het nieuwe “instellingsjaar”. Alle lokale

en nationale overheden, bedrijven, scholen,
gevangenissen, clubs of andere sociale
organisaties markeren 1 april als eerste dag van
een periode van twaalf maanden waarover ze
administratie bijhouden. Een te belangrijke dag
om grappen te maken over ritsen die open staan
en losse veters

DANK- EN GEBEDSPUNTEN

De uitzending naar Japan wordt steeds
concreter. Een groot dankpunt, maar bid ook
mee voor voorspoedige voorbereidingen.

-lk ben dankbaar voor de vele mensen die
Project Deshima mogelijk maken. Dank je mee?

Bid mee dat ik de periode in Nederland kan
gebruiken als een goede combinatie van rust en
voorbereiding.

Bid mee dat ik het laatste trimester op
Bijbelschool All Nations goed afrond. Pas als
ik het jaar gehaald heb, mag ik naar Japan
vertrekken.

Bid mee voor mooie bemoedigingsavonden
waarin we kunnen laten zien hoe God nog steeds
aan het werk is in mensenlevens.
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We zoeken mensen die
maandelijks willen bijdragen,
maar een eenmalige gift is
natuurlijk ook van harte welkom.
Het rekeningnummer is NL36
INGB 0000 4932 96 t.n.v. Stichting
OMF International - NL. Vermeld
bij de omschrijving altijd deze
code: L13019U en bij voorkeur
ook je postcode en huisnummer.

Als je regelmatig wilt steunen,

kun je ook gebruik maken van het
formulier onder deze link. Voor
de administratie bij OMF is dat de
handigste weg. OMF is een ANBI,
dus giften zijn aftrekbaar van de
belastingen.

Let op als je al zelf geld
overmaakt: het rekeningnummer
van OMF en de code die ze
vragen te vermelden zijn

veranderd.



https://elsvanweijen.nl/wp-content/uploads/2022/02/Opgave-incasso-OMF-Nederland-Werker.pdf

