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• In nederland en engeland 
• In november naar japan
• Dank- en gebedspunten

Kijk ook mee!

Zo veel indrukken, zo weinig plek 

om erover te schrijven… 

Het verlof in Nederland was 

geweldig. Maar het is alweer 

voorbij en gelukkig is het ook 

fijn om terug te zijn op de 

bijbelschool All Nations.

Ik kijk met héél veel plezier terug op mijn 
verblijf bij mensen uit de kerk die – ongelooflijk 
lief – ruim een maand lang hun huis voor me 
openstelden. Het was geweldig. Het was ook 
heerlijk om allerlei vrienden te zien. Eigenlijk 
was het heel vertrouwd in Nederland, alsof ik 
niet weg was geweest.

Tijdens het verlof heb ik samen met 
vriendin en thuisfrontteamlid Antine mooie 
bemoedigingsavonden (en één -middag) 
mogen houden. Het was prachtig om over 
Gods werk in mensenlevens te vertellen en zelf 

ook bemoedigd te worden door de verhalen 
en gebeden van de aanwezigen. Een aantal van 
hen ontvangt nu ook deze nieuwsbrief. Welkom 
allemaal! Wat fijn dat jullie meeleven.

Ik heb niet alleen op bemoedigingsavonden 
mogen spreken, maar ook tijdens een 
overdenking tijdens de stille week in mijn eigen 
kerk. Wil je die overdenking terugzien? Dat kan 
hier. Verder is er een podcast opgenomen, op 
initiatief van zendeling Gerard Adriaanse. 
Die kun je hier luisteren.

En nu ben ik weer in Engeland en voelt 
ook dat gelukkig vertrouwd. De lessen zijn 
weer begonnen en zijn tot nu toe bijzonder 
boeiend. En… we hebben Koningsdag 
gevierd. De Nederlandse studenten hebben 
ervoor gezorgd dat alle anderen oud 
Hollandse spelletjes leerden kennen. Zelf was 
ik verantwoordelijk voor het koekhappen. 
Een hilarische ervaring, en niet alleen voor 
de deelnemers: een studente stond op een 
gegeven moment filmpjes te maken van de 
pogingen van de studenten (en hun kinderen) 
om de ontbijtkoek te grijpen. Het is fijn om 
weer terug te zijn, maar een raar idee dat de 

https://youtu.be/GG1LvYLOaXs
https://open.spotify.com/episode/01nXx5c8XdfyJgGiI4Lqzn?si=E4aRQiotSFC-JTMzZdOY2A&utm_source=whatsapp&nd=1
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Tijdens mijn verlof heb ik meer 

gehoord over wanneer ik naar 

Japan kan vertrekken. Dat is 

iets later dan ik had gehoopt: 

waarschijnlijk eind november. 

De reden waarom het wat langer 

duurt is prachtig: nadat Japan 

vanwege corona twee jaar op 

slot is geweest, kunnen nieuwe 

zendelingen nu het land weer in. 

OMF heeft het zo druk met de 

toestroom dat ik niet in de zomer 

al terecht kan.

Voordat ik naar Japan ga, word ik eerst vier 
weken in Singapore verwacht, waar ik op het 

hoofdkantoor van OMF de Orientation Course 
(OC) volg, die voor iedere zendeling van OMF 
verplicht is. Het plan is dat ik deze zal volgen in 
november en aan het eind van die maand naar 
Japan vertrek. Alles wordt gelukkig erg concreet. 
Reden voor grote dankbaarheid!

Ik heb vanaf 2 juli zo’n vier maanden te 
overbruggen in Nederland. Voor de eerste twee 
maanden heb ik al huisvesting. De andere twee 
staan nog open. Heb jij suggesties, bij voorkeur 
in of rond Dordrecht? Ik houd me aanbevolen.
De extra tijd betekent ook dat we overwegen 
meer bemoedigingsavonden te houden. Zou jij 
ons bij je thuis willen ontvangen? Laat het ons 
weten op tftels@gmail.com. Wie weet: tot ziens!

Dank- en gebedspunten

Dank mee voor het fijne verlof en voor alle 
mensen die dat mogelijk hebben gemaakt, met 
hun gastvrijheid en aanwezigheid.

Dank voor de bijzondere bemoedigingsavonden 
die we hebben mogen meemaken. Ik ben 
gevraagd om op 8 augustus in de kerk te 
spreken. Je gebed hiervoor is welkom!

Dank dat het vertrek naar Japan steeds 
concreter wordt. 

Bid mee dat er voor de bevolking van Japan, die 
het zo nodig heeft om Christus te leren kennen.

Bid voor het laatste trimester op All Nations. 
Mijn uitzending is alleen mogelijk na het 
succesvol afsluiten van dit schooljaar.

Bid voor medestudenten die corona hebben en 
nu in isolatie zijn op school.

Wil je toegevoegd worden aan de gebedsapp 
op WhatsApp? Stuur dan een mailtje met je 
telefoonnummer naar tftels@gmail.com.

In november naar japan

laatste weken in Engeland wegtikken. Voordat 
het jaar voorbij is ben ik hopelijk in Japan!

mailto:tftels%40gmail.com?subject=
mailto:tftels%40gmail.com?subject=
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We zoeken mensen die 

maandelijks willen bijdragen, 

maar een eenmalige gift is 

natuurlijk ook welkom.  Het 

rekeningnummer is  

NL36 INGB 0000 4932 9 t.n.v. 

Stichting OMF. Vermeld hierbij 

altijd de projectnaam: Deshima 

en het projectnummer:  L13019U. 

Als je regelmatig wilt steunen, 

kun je ook gebruik maken van 

het formulier onder deze link. 

OMF is een ANBI, dus giften zijn 

aftrekbaar van de belastingen.

Let op als je al zelf geld overmaakt: het 
rekeningnummer van OMF en de code die ze 
vragen te vermelden zijn veranderd.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd 
gekregen en wil je ook zelf de nieuwsbrief 
ontvangen? Stuur dan een mail naar:
tftels@gmail.com.

Maak jij mijn uitzending mede mogelijk?

https://elsvanweijen.nl/wp-content/uploads/2022/02/Opgave-incasso-OMF-Nederland-Werker.pdf
mailto:%20tft-els%40outlook.com?subject=
mailto:tftels%40gmail.com?subject=

