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Kijk ook mee!

De eerste maand terug op de 

bijbelschool was erg intensief, 

maar ook erg waardevol. 

En nu… 

is er nog maar één maand te gaan 

voordat ik Engeland verlaat.

Het was geweldig om aan het begin van de 
maand mei lieve Nederlandse vrienden te 
verwelkomen die een weekend op bezoek 
kwamen. Heel bijzonder om hun eindelijk te 
kunnen laten zien waar ik nu leef. Samen zijn 
we ook in Londen geweest.

Een paar dagen later was ik weer in Londen, 
nu met mijn klasgenoten. We bezochten een 
Sikh tempel, hindoe tempel en een moskee. Ik 
vond het confronterend wat de mensen binnen 
hun geloofssystemen allemaal moeten doen 
om bij hun god in het reine te komen. Het 
zette me aan het denken over hoe vaak wij ook 
als christenen geloven dat wij Gods genade 
moeten verdienen.

Deze hele maand bleven gedachten over 
hoe God naar ons kijkt en wat wij wel en niet 
hoeven doen door mijn hoofd dwalen. Ook 
tijdens de lessen werd ik erg aan het nadenken 
gezet. Wat, vanuit het christelijke perspectief, 
is redding precies? Ik heb nooit geweten dat 
de meningen daarover erg uiteen lopen. En 
hoe vertellen we anderen over die redding, op 
een manier die 
zij in hun cultuur 
snappen? Ik 
lees momenteel 
een boek van 
een priester die 
zendeling was 
bij de Masai 
in Tanzania 
en zich afvraagt hoe Paulus in een paar jaar 
een gebied kon bekeren waar wij een eeuw 
voor nodig hebben. Ook werk ik hard aan 
opdrachten over Japan, waardoor ik veel 
nadenk over hoe ik over een tijd het christelijk 
geloof daar zal kunnen uitdragen.
Verder merk ik dat er ook aan mij persoonlijk 
flink geschaafd word. Er is nog genoeg werk 
aan mij te doen. Gelukkig weet ik dat ik dat 
niet in mijn eentje hoef te doen! Er is een 
Timmerman die alles van mij weet.
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Eind mei sprak ik een medewerker 

van OMF Japan. Het was een 

aangenaam gesprek, maar ik had 

gehoopt dat er al wat praktische 

regeldingen in gang gezet konden 

worden. Dat bleek helaas niet 

het geval te zijn. Daarvoor moet 

ik eerst mijn jaar op All Nations 

succesvol hebben afgesloten. 

Ik moet dus nog even geduld 

hebben!

Het is wel bekend dat ik straks in Japan de 
eerste twee jaren in Sapporo zal wonen, de 
meest noordelijke grote stad van Japan, op het 
eiland Hokkaido. Sapporo is een stad met bijna 
twee miljoen inwoners en… een stad met de 
een na hoogste sneeuwval ter wereld. Als ik in 
november arriveer ligt er waarschijnlijk al sneeuw, 
en die verdwijnt pas weer in maart. Brr! Sapporo 
heeft daardoor een wereldberoemd Sneeuw 
Festival, dat ieder jaar evenveel bezoekers trekt 
als dat er inwoners zijn. 

Voordat ik eind november in Sapporo arriveer, 
verblijf ik eerst nog een maand in Singapore. 
Ik volg daar op het hoofdkantoor van OMF de 
Orientation Course (OC), een cursus die alle 
zendelingen bij OMF verplicht volgen voordat zij 
naar het veld gaan.

Dank- en gebedspunten

Dank voor het fijne bezoek van goede vrienden.

Dank voor het goede verloop van de studie.

Dank dat verschillende mensen huisvesting 
hebben aangeboden voor mijn tijd in Nederland 
en bid dat we daarin juiste keuzes maken.

Bid voor een goede laatste maand in Engeland, 
en voor een afscheid dat niet te veel pijn zal 
doen. Ik heb hier nieuwe vrienden gemaakt, die 
ik zeker zal missen.

Bid mee voor een goede invulling van mijn tijd in 
Nederland. Mijn plannen daarvoor zijn nog niet 
helemaal duidelijk. 

Wil je toegevoegd worden aan de gebedsapp 
op WhatsApp? Stuur dan een mailtje met je 
telefoonnummer naar tftels@gmail.com.

Japan - eerste halte: 
sapporo
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We zoeken mensen die 

maandelijks willen bijdragen, 

maar een eenmalige gift is 

natuurlijk ook van harte welkom.  

Het rekeningnummer is  

NL36 INGB 0000 4932 96  t.n.v. 

Stichting OMF International - 

NL. Vermeld hierbij altijd de 

projectnaam: Deshima en het 

projectnummer: L13019U. Als 

je regelmatig wilt steunen, kun 

je ook gebruik maken van het 

formulier onder deze link. OMF 

is een ANBI, dus giften zijn 

aftrekbaar van de belastingen.

Let op als je al zelf geld 

overmaakt: het rekeningnummer 

van OMF en de code die ze 

vragen te vermelden zijn 

veranderd.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd 
gekregen en wil je ook zelf de nieuwsbrief 
ontvangen? Stuur dan een mail naar:
tftels@gmail.com.

Maak jij mijn uitzending mede mogelijk?
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