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Terug in Nederland, op naar Japan
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• terug in nederland, op naar japan
• shinzo abe
• Dank- en gebedspunten
• Maak jij mijn uitzending mogelijk? 

Kijk ook mee!

Op 2 juli arriveerde ik weer in 

Nederland, na een intensieve 

laatste maand op de Bijbelschool. 

Ik werk nu toe naar mijn vertrek 

naar Japan. En dat lijkt allemaal 

nogal anders te gaan dan 

gepland.

In de laatste maand op All Nations Christian 
College was er veel te doen. Onder andere een 
simulatie waarbij allerlei veiligheidsissues die 
tijdens het reizen kunnen voorkomen werden 
nagespeeld. Het was een heftige ochtend. 
Daarnaast was het in de laatste weken erg 
intensief om afscheid te nemen van zo veel 
lieve mensen met wie ik het laatste jaar ben 
opgetrokken en met wie ik veel heb gedeeld. 
Het was nog wel een fijne verrassing om enkele 
weken voor vertrek een middag lang vrienden 
uit Nederland op bezoek te hebben die in 
Engeland op vakantie waren!
Sinds enkele weken ben ik nu terug in 

Nederland. Ik verblijf momenteel in het huis 
van mensen uit de kerk, spreek vrienden en 
bekenden, heb met het thuisfrontteam weer in 
levende lijve vergaderd en probeer een beetje 
tot rust te komen. Ik ben ook bezig een goede 
daginvulling te vinden, met onder andere het 
oppakken van mijn studie Japans en misschien 
werk. 

Vorige week hoorde ik dat ik helaas niet in 
Sapporo terechtkan, de plaats waar ik in Japan 
mijn taal- en cultuurstudie zou doen. Door de 
toestroom van de vele nieuwe zendelingen 
van OMF Japan (door de eerdere stop door 
corona nu allemaal tegelijk) is het daar te 
druk. Er wordt gewerkt aan een mogelijkheid 
om naar Ichikawa te gaan, een voorstad van 
Tokio, waar ook het kantoor van OMF Japan 
gevestigd is. Helaas is dit een veel duurdere 
optie, omdat wonen in de omgeving van Tokio 
enorm kostbaar is. Wachten tot ik in Sapporo 
terechtkan, zou echter een jaar duren. Het is 
een lastige afwachting. Bid alsjeblieft mee dat 
we de juiste keuze maken. 

Begin september verschijnt de volgende 
nieuwsbrief. We hopen dan meer duidelijkheid 
te hebben!
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Het zal weinig mensen ontgaan 

zijn: op 8 juli werd Shinzo Abe 

vermoord, voormalig premier 

van Japan. In een land waar 

vuurwapengeweld bijna niet 

voortkomt was het een enorme 

schok. Abe was de langstzittende 

premier van Japan. Gewoonlijk 

volgen premiers elkaar in hoog 

tempo op, maar hij hield het jaren 

vol en heeft een grote stempel op 

het land gedrukt.

Dank- en gebedspunten

Dank voor de mooie afsluiting van het schooljaar 
op All Nations. Dank dat ik het schooljaar 
succesvol heb afgerond. 

Dank voor de voorspoedige reis naar Nederland 
en voor de geweldige huisvesting waar ik 
momenteel van geniet. Dank ook voor de 

Shinzo Abe  (1954-2022)

Abe was een hardliner. Japan heeft sinds 
de Tweede Wereldoorlog een leger dat zich 
alleen mag verdedigen. Hij wilde graag de 
grondwet veranderen zodat het leger meer 
mogelijkheden kreeg om ook aan te vallen. Dat 
is hem niet helemaal gelukt, maar hij had wel 
grote invloed op de economie. Hij voerde een 
beleid dat “abenomics” werd genoemd. Hiermee 
probeerde hij de economie, die sinds de jaren 
negentig nooit meer bijzonder gefloreerd heeft, 
sterker te maken. Hij wilde onder andere meer 
banen creëren voor vrouwen, iets wat in Japan 
een hele uitdaging is omdat men er vanuit gaat 
dat vrouwen na hun huwelijk geen carrière meer 
maken.

Commentatoren vragen zich af hoe deze aanslag 
Japan zal beïnvloeden. Bid alsjeblieft voor het 
land.



3

Maak jij mijn uitzending 
mede mogelijk?

gastvrijheid van gemeenteleden hierin.

Bid voor de nabestaanden van Shinzo Abe en 
voor de gevolgen van de moord op de situatie in 
Japan.

Bid mee voor wijsheid bij de keuze tussen 
Sapporo of Ichikawa. 

Bid voor een goede invulling van de tijd in 
Nederland.

Wil je toegevoegd worden aan de gebedsapp 
op WhatsApp? Stuur dan een mailtje met je 
telefoonnummer naar tftels@gmail.com.

We zoeken mensen die 

maandelijks willen bijdragen, 

maar een eenmalige gift is 

natuurlijk ook van harte welkom.  

Het rekeningnummer is NL36 INGB 0000 4932 96  
t.n.v. Stichting OMF International - NL. Vermeld 
hierbij altijd de projectnaam: Deshima en het 
projectnummer: L13019U. Als je regelmatig 
wilt steunen, kun je ook gebruik maken van het 
formulier onder deze link. OMF is een ANBI, dus 
giften zijn aftrekbaar van de belastingen.

Let op als je al zelf geld overmaakt: het 
rekeningnummer van OMF en de code die ze 
vragen te vermelden zijn veranderd.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd 
gekregen en wil je ook zelf de nieuwsbrief 
ontvangen? Stuur dan een mail naar:
tftels@gmail.com.
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