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• Japan: een cultuur van schaamte
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• Maak jij mijn uitzending mogelijk? 

Kijk ook mee!

Geestelijke tegenstand hoort bij 

zendeling worden. Ik heb mijn 

taaltoets met een mooi resultaat 

afgerond, maar… volgens de 

Bijbelschool heb ik de verkeerde 

toets gemaakt. Ook gaan ze 

niet akkoord met de vorm van 

sommige documenten die ik 

moest inleveren. Helaas kan 

de juiste taaltoets niet meer in 

Nederland gemaakt worden, maar 

alleen in Zwitserland of Frankrijk! 

Een boel stress, maar ik vertrouw 

erop dat het goedkomt. Pas als de 

Bijbelschool akkoord is met alle 

documentatie kan ik mijn visum 

aanvragen, dus hopelijk gaat het 

snel.

Het thuisfrontteam is op bezoek geweest bij 
OMF. We werden uitgenodigd in Terschuur, 
voor een Aziatische maaltijd en een gedegen 
uitleg over waar OMF voor staat en hoe zij 
zending zien. We werden aardig aan het 
denken gezet over hoe we naar zending 
kijken. Zo is het niet de bedoeling dat het 
thuisfrontteam in een cirkel om de zendeling 
staat. Nee, het team, de zendeling, maar ook 
vrienden en familie en de kerk staan allemaal 
in dezelfde cirkel, om het Woord heen, en om 
het verlangen om God te laten zien aan het 
Japanse volk. Kom je ook in de cirkel?

Er worden intussen leuke initiatieven bedacht 
om de uitzending financieel mogelijk te maken. 
Zo hield de jonge jeugd (8-12 jaar) van mijn 
kerk tijdens hun kamp een heuse sponsortocht. 
Vooraf mocht ik hun het een en ander vertellen 
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Japan: een cultuur 
van schaamte

over mijn plannen. Het was geweldig om te 
zien hoe geïnteresseerd ze waren. Er is een 
filmpje gemaakt van de sponsortocht. Die was 
zo gemakkelijk nog niet! Er was een heuse 
hindernisbaan aangelegd. 

En over filmpjes gesproken: er is nu ook 
een YouTube kanaal van Project Deshima, 
met regelmatig vlogjes over wat er allemaal 
gebeurt. Je vindt het hier. Vergeet je niet te 
abonneren! Intussen komt het afscheid steeds 
dichterbij. Op 22 september hoop ik op de 
Bijbelschool te beginnen, die een jaar duurt. 
Ik maak nu veel afspraken met mensen die 
ik daarna lange tijd niet meer zal zien. Het is 
soms behoorlijk emotioneel.

In deze nieuwsbrief wil ik telkens 

kort iets vertellen over Japan. 

Wat me opvalt is dat veel mensen 

bekend zijn met een heel triest 

feit over Japan: het enorm hoge 

aantal zelfdodingen. Gelukkig 

heeft de overheid de laatste 

jaren campagnes opgezet om 

zelfdoding tegen te gaan, maar 

corona zorgt helaas weer voor 

een stijging.

Er ligt in Japan weinig stigma op zelfdoding. De 
Japanners hebben een cultuur waarin schaamte 
een grote rol speelt. Je moet tot elke prijs naar 
buiten toe “goed” overkomen. Als dat niet lukt, 
bijvoorbeeld doordat je bedrijf failliet gaat, maar 
ook omdat je niet mee kunt komen op school 
of niet functioneert op je werk, is zelfmoord 
een geaccepteerde uitweg. Ik bid dat ik ooit 
Japanners kan vertellen over een heel andere 
weg, waarbij Jezus hun lasten draagt.

Dank- en gebedspunten

Bid mee dat er snel duidelijkheid komt over wat 
nog precies nodig is voordat ik een visum kan 
aanvragen voor Engeland. Bid ook voor rust in de 
onverwachte extra stress.

Bid mee dat het mogelijk zal zijn om in 
september naar Engeland te kunnen reizen en 
de Bijbelschool daar fysiek te kunnen volgen en 
niet online. Corona is weer in opkomst in Groot-
Brittannië.

Bid mee dat ik op een goede manier 
afscheid kan nemen. Zo is, hoewel ik nog tot 
midden augustus werk, op 8 juli alvast het 
officiële afscheid op mijn werk (voordat de 
vakantieperiode aanbreekt). 

Wil je toegevoegd worden aan de gebedsapp 
op WhatsApp? Stuur dan een mailtje met je 
telefoonnummer naar tft-els@gmail.com.

https://www.youtube.com/channel/UCpcyZQ-sZL6YH3cwQDK1vAw
mailto:tft-els%40gmail.com?subject=
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Er is nog veel steun nodig. Er 

zijn vooral mensen nodig die 

maandelijks willen bijdragen, maar 

een eenmalige gift is natuurlijk 

ook welkom. Het rekeningnummer 

is NL05 ABNA 0617 7579 68 t.n.v. 

Stichting OMF. Vermeld hierbij 

altijd de projectnaam: Deshima 

en het projectnummer: L13019. 

Je kunt ook gebruik maken van 

het formulier onder deze link. 

OMF is een ANBI, dus giften zijn 

aftrekbaar van de belastingen.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd 
gekregen en wil je ook zelf de nieuwsbrief 
ontvangen? Stuur dan een mail naar 
tft-els@gmail.com.

Maak jij mijn uitzending mede mogelijk?

https://elsvanweijen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Opgave-incasso-OMF-Nederland-Werker.pdf
mailto:%20tft-els%40outlook.com?subject=
mailto:tft-els%40gmail.com?subject=

