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Afscheid nemen – telkens weer!

Nieuwsbrief 3 
1 augustus 2021

• Afscheid nemen 
• Olympische Spelen
• Dank- en gebedspunten
• Maak jij mijn uitzending mogelijk? 

Kijk ook mee!

Marco Borsato zong ooit: 

Afscheid nemen bestaat niet. Ik 

weet niet zo goed waar hij dat op 

baseerde. Ik doe niet anders dan 

afscheid nemen!

Natuurlijk kan ik in Engeland en later in Japan 
mijn vrienden iedere dag zien: leve de moderne 
media. Maar ik maak momenteel veel afspraken 
met mensen die wat verder weg wonen en 
die ik verwacht daarna lang niet meer “in het 
echt” te zien. Dit weekend ga ik op bezoek bij 
een vriendin die me heel dierbaar is. Ik zie er 
tegenop om afscheid te nemen van haar.
Ook heb ik, ondanks dat ik nog een paar weken 
werk, al het officiële afscheid gehad op mijn 
werk. Mijn geweldige collega’s zijn helemaal 
losgegaan, met een magazine in de stijl van het 
magazine van De Hoop, en een filmpje met zo 
veel grappige en lieve anekdotes dat ik moest 
huilen van het lachen en van ontroering.
Het is een behoorlijke achtbaan aan emoties 
momenteel, maar… ik weet waar ik het voor 

doe. Het besef dat ik over iets meer dan een 
jaar in Japan ben, houdt me op de been. Maar 
spannend is het wel. Deze week dien ik mijn 
ontslag in en over drie weken ga ik de huur 
van mijn huis opzeggen. Het zijn steeds meer 
grote stappen richting mijn plannen om God te 
laten zien in Japan. Het is goed, maar ook erg 
confronterend. 
Het is fijn om te weten dat ik er niet alleen voor 
sta: dat God met me meegaat en heel veel 
mensen met gebed en praktische steun met 
me oplopen. Dank daarvoor! En ga vooral door, 
want ik merk dat er veel geestelijke weerstand 
is. Bijna op ieder praktisch vlak (verzekeringen, 
medische keuring, taaltoets) zijn er obstakels 
die ik niet verwacht had. 
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Ik wil in iedere nieuwsbrief 

iets vertellen over Japan, maar 

momenteel is het voor niemand 

lastig om meer te weten te komen 

over Japan. Door de Olympische 

Spelen staat het land volop in de 

belangstelling. 

Zelf ben ik niet zo’n sportfanaat, maar ik heb 
wel het een en ander gelezen over de situatie 
eromheen. OMF Japan had veel plannen om 
mensen juist tijdens de Olympische Spelen te 
bereiken met het Evangelie, maar aangezien 
publiek niet welkom is, zijn die plannen helaas 
aangepast.
Het is ook opvallend hoeveel protesten er in 
Japan zijn rondom de Olympische Spelen. 
Voor Japanners is het ongebruikelijk om te 
protesteren: zij hebben een cultuur waarin 
harmonie erg belangrijk is. De protesten 
komen voort uit de angst dat corona verder 
om zich heen zal grijpen door de komst van 

atleten en hun begeleiders. Daarnaast schijnt 
er een flinke politieke stroming te zijn die 
hoopt dat Olympische Spelen met vervelende 
neveneffecten ervoor zorgen dat premier Suga, 
die pas sinds vorig jaar aan de macht is, het veld 
moet ruimen. 

Dank- en gebedspunten

Dank mee voor het geweldige afscheid dat ik op 
het werk heb gehad. 

Ik ben gevraagd om op 8 augustus in de kerk te 
spreken. Je gebed hiervoor is welkom!

Op 11 augustus hoop ik de juiste taaltoets te 
doen. Bid mee voor de voorbereidingen en voor 
een goed resultaat. Bid ook dat ik daarna op tijd 
mijn visum zal krijgen.

Bid mee voor doorbraken in alle andere 
praktische zaken die geregeld moeten worden.

Bid mee voor rust bij alle emoties rondom het 
afscheid nemen. 

Dank mee het thuisfrontteam en bid voor 
wijsheid bij alle plannen die zij aan het maken 
zijn.

Wil je toegevoegd worden aan de gebedsapp 
op WhatsApp? Stuur dan een mailtje met je 
telefoonnummer naar tftels@gmail.com.

Olympische spelen
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We zoeken mensen die 

maandelijks willen bijdragen, 

maar een eenmalige gift is 

natuurlijk ook welkom.  Het 

rekeningnummer is  

NL05 ABNA 0617 7579 68 t.n.v. 

Stichting OMF. Vermeld hierbij 

altijd de projectnaam: Deshima 

en het projectnummer: L13019. 

Als je regelmatig wilt steunen, 

kun je ook gebruik maken van 

het formulier onder deze link. 

OMF is een ANBI, dus giften zijn 

aftrekbaar van de belastingen.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd 
gekregen en wil je ook zelf de nieuwsbrief 
ontvangen? Stuur dan een mail naar:
tftels@gmail.com.

Maak jij mijn uitzending mede mogelijk?
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