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* BINA IN ENGELAND!

« HET IS STIL OP STRAAT!

* DANK- EN GEBEDSPUNTEN

* MAAK JIJ MIJN UITZENDING MOGELLIK?

BIJNA IN ENGELAND!

Het is bijna zover: op 22
september hoop ik in Engeland
te arriveren op de Bijbelschool
All Nations. De weg ernaartoe
zat vol met obstakels. Ik voel me
onderhand een bergbeklimmer!

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik dat ik een
nieuwe taaltoets ging doen voor mijn Engelse
visum. Die test werd enkele dagen van tevoren
afgezegd. Dat was erg schrikken! Het gebeurde
net voordat ik in de kerk zou spreken over
“vertrouwen op God als het lastig is”. Ik werd
uitgenodigd om bij voorbaat mijn eigen woorden
ter harte te nemen.

Gelukkig is er een oplossing gevonden. Helaas
wel een oplossing die € 2.000 kost, maar...
iemand bood aan om dat geld te betalen!

Ook toen ik daarna eindelijk mijn visum mocht
aanvragen was het gedoe nog niet voorbij: ik zou
een SMS-code toegestuurd krijgen, maar... die

code kwam maar niet. Wat een frustratie! Maar
het is uiteindelijk gelukt en inmiddels is mijn
visum zelfs toegekend!

Intussen heb ik ook mijn huis opgezegd. Alweer
een grote stap. Soms vliegt de stress me aan. lk
moet eerlijk toegeven dat ik me weleens afvraag
of ik het allemaal goed heb begrepen en ik niet
beter veilig in mijn huisje kan blijven zitten. Dat
is natuurlijk een leugen. Maar bidden jullie mee
voor de laatste weken voordat ik naar Engeland
ga? Het is een erg intensieve tijd.

Er is nog veel te doen in die laatste weken:

mijn huis moet leeg. Op 14 september gaat
mijn huisraad naar een goed doel. lk ben blij
dat andere mensen er weer plezier van zullen
hebben, maar merk ook dat ik meer gehecht
ben aan spullen dan ik altijd heb gedacht. Om
over mensen nog maar niet te spreken. Eind
augustus ben ik een paar dagen op vakantie
geweest met een goede vriendin. Het was
heerlijk (en erg goed voor de ontspanning!), maar
ook confronterend om te weten dat we deze
vakantietraditie moeten gaan loslaten. Afscheid
nemen went nog niet...




HET IS STIL OP STRAAT!

Toen ik nadacht over wat ik deze
keer over Japan zou schrijven,
realiseerde ik me dat er veel
mooie dingen over het land te
vertellen zijn. Eerder schreef ik

al dat Japanners het belangrijk
vinden om elkaar niet lastig te
vallen. Daar gaan ze soms te

ver in, maar heeft ook positieve
kanten.

Ik herinner me nog mijn eerste ochtend in Japan.
We waren in Tokio en het was spitsuur. Er waren
duizenden mensen op straat. Toen we naar de
metro liepen, was de stroom mensen die naar
buiten kwam bijna overweldigend. En toch... was
het heel rustig. Ik kon de cicades horen tjirpen.

Het geen overlast willen geven betekent
dat mensen stil zijn op straat (behalve als ze

gedronken hebben en alles is toegestaan — maar
daar zullen we het een andere keer over hebben).
In de metro is het vanzelfsprekend dat je
telefoon op stil staat. Als je gebeld wordt, fluister
je een excuus en verbreek je snel de verbinding.
Het blijkt maar weer: het verschil met Nederland
is groot!

DANK- EN GEBEDSPUNTEN

Dank mee dat ik eindelijk mijn visum heb.

Bid mee voor goede laatste weken in mijn huis
en dat het leegruimen voorspoedig gaat.

Bid mee voor een voorspoedige reis en een
goed begin op de Bijbelschool.

Bid mee voor een mooi afscheid van de vrienden
die ik de komende weken nog ontmoet.

Bid mee voor geduld, zodat ik me niet laat
meeslepen door de onrust van deze tijd.

Blijf bidden voor het thuisfrontteam, dat een
belangrijke taak heeft.

Op 14 september om 19:30 uur is
er weer een gebedsbijeenkomst.
Deze wordt gehouden in de zaal
van de Kruiskerk, Vrieseweg 64 in
Dordrecht. Van harte welkom!

Wil je toegevoegd worden aan de gebedsapp

op WhatsApp? Stuur dan een mailtje met je
telefoonnummer naar



mailto:tftels%40gmail.com?subject=

MAAK JIJ MIJN UITZENDING MEDE MOGELLJK?

We zoeken mensen die
maandelijks willen bijdragen,
maar een eenmalige gift is
natuurlijk ook welkom. Het

rekeningnummer is

NLOS ABNA 0617 7579 68 t.n.v.

Stichting OMF. Vermeld hierbij
altijd de projectnaam: Deshima

en het projectnummer: L13019.

Als je regelmatig wilt steunen,
kun je ook gebruik maken van
het formulier onder

OMF is een ANBI, dus giften zijn
aftrekbaar van de belastingen.
Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd

gekregen en wil je ook zelf de nieuwsbrief
ontvangen? Stuur dan een mail naar:
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