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Nu te koop! 

Eindelijk dan: op dinsdag 

21 september ben ik op de 

Bijbelschool gearriveerd. Na een 

intensieve introductie zijn we 

de maandag erna aan de slag 

gegaan.

De school All Nations ligt op een landgoed, 
vlak bij prachtige dorpjes en omringd door 
heuvels en bos. De school zelf bevindt zich 
in een landhuis. De mensen op de school zijn 
geweldig. Ik heb nog nooit zo veel vriendelijke 
mensen bij elkaar gezien! Tegelijkertijd maken 
hun verhalen me nederig. Zo ontmoette ik 
een vrouw van 24 die al vier jaar kinderwerk 
heeft gedaan in Madagaskar, en een vrouw van 
dezelfde leeftijd die enkele jaren in Indonesië 
als verpleegkundige heeft gewerkt. Des te 
meer reden om hard aan de slag te gaan, nu 
ik op 48-jarige leeftijd eindelijk met zending 
begin.

De eerste lesweek was behoorlijk pittig, maar 
ook erg afwisselend. We deden de eerste 
morgen allerlei spelletjes om elkaar beter te 
leren kennen en om vertrouwen te kweken. Op 
dinsdag doken we diep de Bijbel in, en heel 
toepasselijk begonnen we met Genesis. In de 
eerste dagen heb ik al dingen over de Bijbel 
geleerd waar ik nooit bij heb stilgestaan. Ik 
realiseer me ook dat, al bevind ik me op een 
landgoed, dit niet een soort vakantie is. Ik doe 
een studie op academisch niveau en dat is te 
merken!

Gelukkig is er wel tijd om af en toe te 
wandelen in de prachtige natuur. Ik ben er 
zelfs al in geslaagd om te verdwalen. En wel 
zodanig dat ik samen met een Duitse op blote 
voeten door een stroompje waadde – om er 
vervolgens achter te komen dat we aan de 
verkeerde kant van de stroom zaten en weer 
terug moesten. Maar dat is weer een héél 
ander verhaal…

kalender@baptisten-dordrecht.nl
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Tijdens de introductie werd er een 

voorbeeld gegeven over culturele 

verschillen tussen Britten en 

Nederlanders. Als een Brit zegt 

“I may have got that wrong”, 

dan neemt een Nederlander aan 

dat hij dat letterlijk bedoelt, 

maar zegt de Brit eigenlijk dat 

hij NIET fout zit. Dat is dan een 

verschil tussen volken die dicht 

bij elkaar wonen. Stel je voor hoe 

groot de verschillen zijn tussen 

Nederlanders en Japanners! 

Als je een Japanner vraagt om iets voor je te 
doen of dat iets toegestaan is, zal hij bijna altijd 
ja zeggen. Uit de context moet je opmaken of 
er eigenlijk nee wordt bedoeld. Als je iemand bij 
een tempel vraagt of er foto’s gemaakt mogen 
worden en hij zegt dat dat “moeilijk” is, bedoelt 
hij nee. Dit is een makkelijk voorbeeld, maar 
als je iemand vraagt om iets voor je te doen 
is het belangrijk dat je echt snapt of er ja of 
nee wordt bedoeld. Dat is één van de redenen 
waarom ik na dit jaar Bijbelschool in Japan zal 
beginnen met nog een studie: in dat geval taal- 
en cultuurstudie. Als je onvoorbereid het land in 
stapt doe je meer kwaad dan goed.

Dank- en gebedspunten

Dank mee dat ik eindelijk op de Bijbelschool ben 
begonnen.

Bid mee dat het eerste trimester voorspoedig zal 
verlopen en dat het me lukt in een leerritme te 
komen. Student zijn is lang geleden voor mij.

Dank mee voor de vele nieuwe contacten en 
bid dat ze zich tot nieuwe vriendschappen zullen 
ontwikkelen.

Bid voor het thuisfrontteam, dat op 7 oktober 
een vergadering heeft over de fondsenwerving.

Bid dat er genoeg geld zal zijn om na de 
Bijbelschool naar Japan te kunnen vertrekken. 
Voor de taal- en cultuurstudie is erg veel geld 
nodig

Wil je toegevoegd worden aan de gebedsapp 
op WhatsApp? Stuur dan een mailtje met je 
telefoonnummer naar tftels@gmail.com.

Japan: ja – of toch 
eigenlijk nee

mailto:tftels%40gmail.com?subject=
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We zoeken mensen die 

maandelijks willen bijdragen, 

maar een eenmalige gift is 

natuurlijk ook welkom.  Het 

rekeningnummer is  

NL05 ABNA 0617 7579 68 t.n.v. 

Stichting OMF. Vermeld hierbij 

altijd de projectnaam: Deshima 

en het projectnummer: L13019. 

Als je regelmatig wilt steunen, 

kun je ook gebruik maken van 

het formulier onder deze link. 

OMF is een ANBI, dus giften zijn 

aftrekbaar van de belastingen.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd 
gekregen en wil je ook zelf de nieuwsbrief 
ontvangen? Stuur dan een mail naar:
tftels@gmail.com.

Bekijk ook de vlogs op Youtube.  
Zoek op: Project Deshima

Maak jij mijn uitzending mede mogelijk?

https://elsvanweijen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Opgave-incasso-OMF-Nederland-Werker.pdf
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