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Wat gebeurt er veel!
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• Wat gebeurt er veel
• Maak je familie niet ten schande!
• Dank- en gebedspunten
• Maak jij mijn uitzending mogelijk? 

Nu te koop! 

Ik krabde me achter de oren toen 

ik nadacht over wat ik in deze 

nieuwsbrief moest schrijven. Niet 

omdat er weinig nieuws is, maar 

omdat er zo veel gebeurt!

Op 24 oktober mocht ik met een team van 
Hearts for Mission, een groep medestudenten 
die over missie vertelt in plaatselijke kerken, 
een dienst verzorgen in Hoddesdon Methodist 
Church. Ik was gevraagd om te preken over 
Jona en dat te combineren met een stuk 
van mijn getuigenis. Het ging erg goed. De 
voorganger was zelfs in tranen en wilde aan het 
eind van de dienst voor mij bidden.

De corona-uitbraak waardoor we twee weken 
online les hadden is voorbij. We hebben weer 
in de klas les en ook een aantal extra cursussen 
konden doorgaan. Zo nam ik deel aan een 
cursus “luisterend bidden”. Het was bijna 
schokkend hoeveel God gaat zeggen als je 
echt stil wordt en luistert. 

Sowieso ben ik aan het nadenken over hoe 
ik leef met God. Ik merk dat God aan het 
“sleutelen” is aan hoe ik denk en handel. 
Zo vaak volg ik mijn eigen inzichten zonder 
lang genoeg te bidden voor Gods leiding. In 
deze omgeving ga ik steeds meer zien hoe 
groot God is en hoe klein ik ben. Ik ga ook 
steeds meer zien dat mijn eigen gedrag vaak 
oppervlakkiger is dan ik dacht: een poging om 
lastige situaties uit de weg te gaan.

Intussen zijn er ook veel opdrachten voor 
school te doen, en zijn er al wat contacten met 
Japan. Afgelopen maand sprak ik samen met 
iemand van OMF Nederland met twee mensen 
van OMF Japan. Ik heb meer duidelijkheid 
gekregen over hoe de eerste jaren in Japan 
eruit zullen zien. Er zal veel geld voor nodig 
zijn. Samen met het thuisfrontteam wordt daar 
hard over nagedacht. We kregen trouwens nog 
een mooi bericht: Christelijke Boekhandel de 
Kandelaar in Ridderkerk verkoopt tweedehands 
boeken voor steeds een ander goed doel. 
Recent deden ze dat voor Project Deshima.  
De opbrengst was € 1.000!

kalender@baptisten-dordrecht.nl

€ 25,-
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Recent trouwde de dochter 

van de Japanse kroonprins. In 

Nederland is er ook wel gedoe 

geweest rondom de koninklijke 

keuze van huwelijkspartners, 

maar in Japan was de commotie 

nog veel groter.

Gewoonlijk trouwen dochters uit de keizerlijke 
familie met mannen uit hooggeplaatste families. 
Prinses Mako trouwde met iemand uit een 
“gewone” familie. Uit conservatieve hoek kwam 
er zo veel kritiek op die keuze dat het huwelijk 
meer dan een jaar werd uitgesteld. Men vond dat 
prinses Mako haar familie ten schande maakte 
door haar keuze. De familie van haar aanstaande 
werd doorgespit en er verschenen allerlei 
verhalen in de pers, waarvan nog steeds niet 
duidelijk is of ze waar zijn of niet. Het laat weer 
eens zien hoe belangrijk uiterlijk vertoon in Japan 
is, en hoeveel waarde men eraan hecht dat de 
dingen gaan zoals ze altijd zijn gegaan.

Het pasgetrouwde stel verhuist naar New York, in 
de hoop daar anoniem te zijn…

Dank- en gebedspunten

Dank mee dat de preek in Hoddesdon 
Methodist Church goed is verlopen.

Dank mee dat de corona-uitbraak op de 
bijbelschool voorbij is.

Dank voor de spontane actie van Boekhandel de 
Kandelaar en de prachtige opbrengst.

Bid dat ik Gods weg volg, ook als mijn 
gedachten wat anders willen.

Bid mee dat er geen nieuwe gevallen van corona 
zullen zijn op All Nations, de bijbelschool.

Bid voor concentratie bij de vele opdrachten die 
ik de komende weken moet maken.

Bid voor de volgende keer dat we met Hearts 
for Mission een dienst verzorgen. Dit is op 28 
november.

Gebedsmoment 16 november
Dinsdag 16 november om 20:00 is er in de 
kerkzaal van de Kruiskerk weer een moment van 
gebed. Wil jij ook actief meestrijden met Els en 
haar plannen voor de zending, doe dan fysiek of 
digitaal mee.  
Meer info via daniellewiebenga@hotmail.com. 

Wil je toegevoegd worden aan de gebedsapp 
op WhatsApp? Stuur dan een mailtje met je 
telefoonnummer naar tftels@gmail.com.

Maak je familie niet  
ten schande!

mailto:daniellewiebenga%40hotmail.com?subject=
mailto:tftels%40gmail.com?subject=
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 We zoeken mensen die 

maandelijks willen bijdragen, 

maar een eenmalige gift is 

natuurlijk ook welkom.  Het 

rekeningnummer is  

NL05 ABNA 0617 7579 68 t.n.v. 

Stichting OMF. Vermeld hierbij 

altijd de projectnaam: Deshima 

en het projectnummer: L13019. 

Als je regelmatig wilt steunen, 

kun je ook gebruik maken van 

het formulier onder deze link. 

OMF is een ANBI, dus giften zijn 

aftrekbaar van de belastingen.

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd 
gekregen en wil je ook zelf de nieuwsbrief 
ontvangen? Stuur dan een mail naar:
tftels@gmail.com.

Bekijk ook de vlogs op Youtube.  
Zoek op: Project Deshima

Maak jij mijn uitzending mede mogelijk?

https://elsvanweijen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Opgave-incasso-OMF-Nederland-Werker.pdf
mailto:%20tft-els%40outlook.com?subject=
mailto:tftels%40gmail.com?subject=

