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• Wat gaat de tijd snel!
• Japan: langzaam groeiend geloof
• Dank- en gebedspunten
• Maak jij mijn uitzending mogelijk? 

Nu te koop! 

Het is bijna ongelooflijk: ik 

schrijf dit in de laatste week 

van het eerste trimester op 

bijbelschool All Nations. De tijd 

is voorbij gevlogen. Ik heb grote 

veranderingen doorgemaakt, veel 

geleerd over de Bijbel, God en 

mezelf. Ik heb nieuwe vrienden 

gekregen. En nu… kom ik voor 

een paar weken terug naar 

Nederland.

Net voor de laatste week hadden we onze 
tweede dienst met Hearts for Mission. Dit 
keer waren we op een universiteit, bij een 
bijeenkomst van studenten uit allerlei landen, 
van China tot Nigeria. Ze waren niet allemaal 

christen. Het was een bijzondere avond: we 
hadden een vrije luchtige dienst gepland, maar 
door problemen met de techniek konden we 
sommige dingen niet doen, waardoor onze 
dienst soberder werd. Ik had de indruk dat juist 
daardoor we veel meer tot een echt gesprek 
kwamen met de studenten. Een bijzondere 
ervaring!

Deze week hebben we op school een vroege 
kerstviering. En dan… hoop ik vanaf 4 
december bijna vijf weken in Nederland te 
zijn. De eerste week heb ik een conferentie 
van OMF, die ik eigenlijk in Engeland zou 
meemaken, maar die nu online wordt 
gehouden. De bedoeling was om daarna in 
Nederland een aantal bemoedigingsconcerten 
te houden. Het idee is dat mensen een paar 
vrienden uitnodigen en dat Antine, die deel 
uitmaakt van het thuisfrontteam, en ik ook 
op visite komen. Antine speelt een aantal 
liederen en ik vertel over mijn achtergrond en 
mijn plannen. We willen mensen bemoedigen, 
maar waar mogelijk ook nieuwe steun op het 
gebied van gebed en financiën verzamelen. 
Door alle ontwikkelingen rondom corona is het 
onzeker geworden of de concerten doorgaan. 

kalender@baptisten-dordrecht.nl

€ 25,-
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Een paar weken geleden werd 

ik helemaal enthousiast van het 

nieuws dat Japan de grenzen 

opende voor zakenlieden 

en mensen met een visum, 

maar helaas: door de nieuwe 

coronavariant zijn de grenzen 

alweer dicht. Er zijn heel wat 

Dank- en gebedspunten

Dank mee dat het eerste trimester zo goed is 
verlopen.

Dank voor de mooie dienst van Hearts for 
Mission en bid dat wat wij gedeeld hebben zal 
landen in de harten van de studenten.

Dank voor alle mensen die samen hun schouders 
willen zetten onder Project Deshima.

Bid voor een veilige terugreis naar Nederland 
en voor de mogelijkheid om weer Engeland in te 
komen. Door de situatie rondom corona wordt 
dat spannender.

Bid voor de tijd in Nederland voor een goede 
balans tussen ontspanning en activiteiten voor 
Project Deshima.

Japan: langzaam 
groeiend geloof

We verschuiven ze dan naar de periode tussen 
het tweede en derde trimester: 19 maart tot 19 
april.Zou jij ons dan willen uitnodigen voor een 
huiskamerconcert? Neem contact op met het 
thuisfrontteam: tftels@gmail.com. 

Ik kijk tevreden terug op het eerste trimester 
op All Nations en wil daar u/jou voor 
bedanken: voor de financiële ondersteuning en 
voor het gebed. Ik blijf me erover verwonderen 
hoeveel mensen deel willen zijn van Project 
Deshima en daar moeite voor doen. 

zendelingen die al heel lang 

hebben gewacht om het land in 

te mogen en nu nog langer zullen 

moeten wachten.

Zelf heb ik natuurlijk nog een half jaar 
bijbelschool voor de boeg – ik ga dus 
proberen me niet té druk te maken over 
deze ontwikkelingen! Ik heb intussen een 
bijzonder boek gelezen, Utterly Amazed. De 
schrijver, Miriam Davis, is een oud-student 
van de bijbelschool en was 42 jaar zendeling 
in Japan. Het was confronterend om te lezen 
hoe terughoudend de Japanners zijn over het 
christelijk geloof. Soms duurde het twintig jaar 
voordat mensen tot geloof kwamen. Miriam 
Davis had het vaak niet gemakkelijk in Japan: ze 
worstelde met een burn-out en vond het lastig 
om zo weinig groei te zien. Maar dat doofde haar 
liefde voor de Japanners niet uit. Goed om te 
onthouden!

mailto:tftels%40gmail.com?subject=Huiskamerconcert
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We zoeken mensen die 

maandelijks willen bijdragen, 

maar een eenmalige gift is 

natuurlijk ook welkom.  Het 

rekeningnummer is  

NL05 ABNA 0617 7579 68 t.n.v. 

Stichting OMF. Vermeld hierbij 

altijd de projectnaam: Deshima 

en het projectnummer: L13019. 

Als je regelmatig wilt steunen, 

kun je ook gebruik maken van 

het formulier onder deze link. 

OMF is een ANBI, dus giften zijn 

aftrekbaar van de belastingen.

Er is nu een prachtige Project Deshima 
kalender voor 2022. De aanschafprijs is € 

25. Wil je een 
exemplaar kopen 
Stuur dan een 
mail naar: tftels@
gmail.com. De 
opbrengst gaat 
volledig naar 
Project Deshima.

Bekijk ook de 
vlogs op Youtube.  
Zoek op: Project 
Deshima

Maak jij mijn uitzending mede mogelijk?

https://elsvanweijen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Opgave-incasso-OMF-Nederland-Werker.pdf
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