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Gebedspunten, vlogs en nieuwsbrieven

Inmiddels heb ik vijf chemokuren 

achter de rug. Tijd om even bij 

te praten. Ik verwonder me 

erover dat in een zware tijd ik op 

bijzondere manieren het evangelie 

mag uitdragen.

De laatste maanden zijn enorm intensief 
geweest. Na iedere gecombineerde chemo-/
immuuntherapie heb ik minder energie. Ook 
mentaal kosten dingen me meer moeite; ik 
onthoud dingen minder makkelijk en vind het 
lastiger me te concentreren. Ik slaap erg slecht, 
wat niet bijdraagt aan mijn energieniveau! Ik 
vind de weg waar ik momenteel op loop erg 
confronterend. Lichamelijk en geestelijk is er zo 
veel gebeurd dat het me duizelt. Gelukkig doe 
ik het allemaal niet voor niets: een tussentijdse 
CT-scan liet zien dat de chemo aanslaat: mijn 
lymfeklieren zijn terug naar de normale grootte 
en het beenmerg dat aangetast was door de 
uitzaaiingen in mijn linkerbeen herstelt zich. 
Geweldig om te horen!
Er gebeuren ook andere mooie dingen. Zoals 

velen van jullie weten ben ik in 2021 te zien 
geweest in het programma De Verandering, 
waarin ik mocht vertellen hoe God mijn leven 
transformeerde. De makers hebben contact met 
me opgenomen voor een interview over hoe 
mijn leven nu is. Hier heb ik ja op gezegd. Ik had 
vooral het verlangen om uit te dragen dat ik door 
mijn ziekte veel vragen heb gehad, maar toch kan 
ervaren dat God dezelfde blijft. Er zijn intussen 
opnames gemaakt, en naar verwachting wordt 
het programma 17 december uitgezonden.
Deze nieuwsbrief verschijnt vlak voor mijn 
vijftigste verjaardag op 8 december. Laatst 
overpeinsde ik dat ik me nog nooit zo 
bewust ben geweest dat een verjaardag niet 
vanzelfsprekend is. Ik heb helaas niet de energie 
om mijn verjaardag groots te vieren, maar 
misschien komt dat later. Iemand suggereerde 
dat ik een feest kan geven als ik 50½ ben. Voor 
nu wens ik jullie gezegende kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar.
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Dank- en gebedspunten

Dank voor de kans om het Evangelie uit te 
dragen bij De Verandering. Bid dat de juiste 
mensen het programma zullen zien.

Dank mee dat de behandeling aanslaat. 

Bid mee voor kracht voor de laatste chemo-/
immuuntherapie op 13 december, en voor de 
twee laatste rondes immuuntherapie op 3 en 24 
januari. Bid dat alles aanslaat en dat ik volledig 
herstel.

Bid voor mentale energie. De behandeling heeft 
ook daar weerslag op.

Bid voor de kerk in Japan. Bid voor 
mogelijkheden om te laten zien wat het 
christelijke geloof werkelijk is. 

Gebedsavond 21 december.
Bid je mee? Fysiek (Tesselchadestraat 2, 
Dordrecht) of via zoom aanvang 19:30 uur. 
Meer weten? tftels@gmail.com.

Meer gebedspunten en methodes om te 
bidden, vind je op projectdeshima.nl. Als je 
wilt meebidden voor actuele gebedspunten, 
kun je je ook aanmelden voor de gebedsapp, 
via: tftels@gmail.com.

Gevolgen van de moord op Shinzo Abe voor de kerk?

Afgelopen zomer werd Shinzo 

Abe, voormalige premier van 

Japan, vermoord. Inmiddels 

is duidelijk geworden dat de 

dader werd gedreven door 

frustratie over een sekte, de 

Verenigingskerk, waar zijn 

moeder aan verbonden was. Uit 

onderzoek is gebleken dat zeer 

veel Japanse parlementariërs 

connecties hebben met deze 

sekte.
 

Japanners hebben 
traditioneel wantrouwen 
tegen sektes, en dat 
wantrouwen is vaak gevoed, 
bijvoorbeeld door de 
aanslagen die een sekte in 
de jaren negentig pleegde 
in de metro van Tokio. Wat 
het erg ingewikkeld maakt 
is dat Japanners niet snel 

het verschil zullen zien tussen sekteleden en 
mensen die het christelijk geloof uitdragen. In 
het verleden al kregen zendelingen in Japan 
daardoor te maken met groot wantrouwen.

Zendelingen in Japan hoeven niet bang te zijn 
dat de Japanse overheid plots maatregelen zal 
nemen tegen mensen die evangeliseren, maar 

de kans bestaat wel dat de Japanners, toch 
al heel sceptisch tegen mensen die hun een 
andere manier van bestaan willen laten zien, nog 
terughoudender worden om te luisteren naar de 
personen die hen vertellen over de liefde van 
Christus. Een groot gebedspunt!
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