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• vieren en wachten
• Wat gebeurt er in Japan?
• Dank- en gebedspunten

Bekijk op: 
www.projectdeshima.nl 

Gebedspunten, vlogs en nieuwsbrieven

We zijn weer twee maanden 

verder. In december heb ik 

veel kunnen vieren. Nu ga ik 

een periode in van wachten: de 

behandeling is voorbij en 6 maart 

hoor ik of de kanker weg is. 

Op 8 december vierde ik dat ik vijftig werd. Ik 
heb nog nooit zo bewust stilgestaan bij een 
verjaardag, in het besef dat als de non-hodgkin 
niet ontdekt was, ik er niet meer had kunnen 
zijn. Ik ben geweldig verwend, met een enorme 
stapel kaarten, ballonnen, bloemen en prachtige 
cadeaus, maar het meest nog met alle aandacht 
van de lieve mensen om me heen.

Op 13 december had ik de laatste gemengde 
chemo- en immuuntherapie. Een paar dagen 
erna kreeg ik een zware verkoudheid. Toen 
merkte ik hoeveel minder weerstand ik heb door 
de chemo: ik voelde me aan het eind van mijn 
krachten. Rond kerst knapte ik gelukkig wat op, 
zodat ik dat wel kon vieren. Ook dat heb ik heel 
bewust gedaan.

In januari heb ik nog twee keer alleen 
immuuntherapie gehad. Vooral de eerste keer 
was een stuk zwaarder dan ik had verwacht. Ik 
merk dat mijn lichaam weinig reserves over heeft. 
Ik ben helaas verplicht meer rust te nemen. 
Gelukkig merk ik dat het herstel ook inzet: zo 
begint mijn haar weer te groeien!

Op 28 februari heb ik een PET-scan en op 6 
maart een afspraak waar ik zal horen of alles weg 
is. Ik vind de wachtperiode spannend. Zolang 
de behandeling bezig was, had ik het gevoel dat 
ik iets “deed”, al was het maar aan het infuus 
zitten. De periode die nu is aangebroken lijkt nog 
spannender.

Na 6 maart kunnen we hopelijk weer plannen 
maken. We zullen zo snel mogelijk laten weten 
wat de uitslag is. Dit doet het thuisfrontteam via 
een vlog op YouTube. Wil je gelijk op de hoogte 
zijn, abonneer je dan op dit kanaal: 
youtube.com/@projectdeshima. 
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Dank- en gebedspunten

Dank dat de behandeling van de afgelopen vijf 
maanden goed verlopen is.

Dank dat mijn hart, dat te lijden kan hebben van 
chemo, volgens de cardioloog in goede conditie 
is. 

Bid voor de periode van wachten; bid voor 
geduld en vrede. 

Bid voor een goede uitslag! 

Bid voor leiding bij hoe we verder kunnen gaan 
na de uitslag op 6 maart. 

Bid voor de Japanse regering en voor de keuzes 
die zij maken. 

Bid dat de Japanners in groten getale Christus 
leren kennen!

Gebedsavond 15 februari
Bid je mee? Fysiek (Tesselschadestraat 2,
Dordrecht) of via zoom aanvang 19:30 uur.
Meer weten? tftels@gmail.com. Meer 
gebedspunten en methodes om te bidden, 
vind je op projectdeshima.nl. Als je wilt 
meebidden voor actuele gebedspunten, kun 
je je ook aanmelden voor de gebedsapp, via: 
tftels@gmail.com.

Wie het nieuws volgt uit Japan, 

kan zich onderhand bezorgd 

voelen. 

Zo kwam afgelopen maand het nieuws dat Japan, 
dat sinds de Tweede Wereldoorlog een leger 
heeft dat zich alleen mag verdedigen, het roer op 
dit gebied helemaal omgooit. Met goedkeuring 
van de Amerikanen zijn ze van plan het een na 
grootste leger ter wereld te creëren. Dit om de 
groeiende dreiging te weerstaan die zij ervaren 
vanuit China en Noord-Korea. Aan de ene kant 
is het begrijpelijk dat ze voorbereid willen zijn op 
agressie. Aan de andere kant is het onduidelijk of 
zij uiteindelijk zelf niet opnieuw agressors zullen 
worden. 

Op de website van de BBC verscheen een groot 
artikel (lees het hier: bbc.com/news/world-
asia-63830490) van een correspondent die zijn 
tien jaar in Japan probeerde samen te vatten. 
De titel is veelzeggend: “Japan was de toekomst 
maar zit vast in het verleden”. Rupert Wingfield-
Hayes ziet hoe het land al jaren stagneert. Huizen 
en land worden minder waard en de bevolking 
is zo oud dat men verwacht dat in 2050 er 
twintig procent minder Japanners zijn. Mensen 
kunnen niet met pensioen omdat dat de zorg 
teveel belast. Intussen lijken de bewoners en de 
regering te weigeren iets te veranderen (behalve 
dan het leger…).

Als je je na het lezen van het artikel probeert in 
te leven in hoe het moet zijn om Japanner te zijn, 
voel je je waarschijnlijk zwaarmoedig, zonder veel 
hoop op verandering. Des te belangrijker dat er 
mensen vertellen dat er wel Hoop is!

Wat gebeurt er in Japan?
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