
1

“God ziet alles wat je doet allang 
met welbehagen aan” 
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• “God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan” 
• Wanneer naar Japan?
• Dank- en gebedspunten

Bekijk op: 
www.projectdeshima.nl 

Gebedspunten, vlogs en nieuwsbrieven

Ik heb diep zitten peinzen over 

wat ik moest vertellen in deze 

nieuwsbrief. Niet omdat er zo 

weinig gebeurt, maar eerder 

omdat terwijl ik moet wachten om 

naar Japan te gaan ik toch veel 

meemaak.   

Half april ben ik verhuisd. Ik ben dankbaar voor 
alle gastvrijheid die ik de afgelopen maanden 
heb ontvangen bij mensen uit mijn kerk, en 
ik vind het ook leuk om weer op mezelf te 
wonen. Mijn adres is nu Javastraat 22. Ik heb 
het geweldig getroffen met alle spullen die 
ik aangeboden kreeg, waardoor mijn nieuwe 
kamer snel gevuld was. Daarnaast was er ook 
geweldig veel hulp bij het verhuizen. Mijn 
nieuwe huisgenoot heeft gevoel voor humor 
en is gezellig in de omgang. Veel redenen tot 
dankbaarheid!

Ik merk dat ik meer energie krijg – alweer 
een dankpunt. Als ik ga wandelen, strompel 
ik niet langer van vermoeidheid. Soms voel ik 
me bijna als vanouds. Maar mijn hoofd doet 
nog niet zo mee aan de vooruitgang: ik ben 
bij mentale inspanning erg snel moe. Ik doe 
nu wat meer vrijwilligerswerk, bij OMF en bij 
mijn oude werkgever Vrienden van De Hoop. 
Daarnaast had ik een klus aangenomen voor 
een andere christelijke organisatie. Het werk 
leek me geweldig, maar al heel snel moest ik 
concluderen dat het nog te veel voor me was. Ik 
had de vermoeidheid na een chemobehandeling 
zwaar onderschat. (Lees hier meer over de 
onvoorspelbare vermoeidheid na kanker.) Ook 
een bezoekje van enkele dagen bij verschillende 
vrienden in het oosten van het land, kostte veel 
meer energie dan verwacht. Heel frustrerend. De 
komende maanden zal ik naar verwachting verder 
opknappen. Momenteel lig ik nog zo’n elf uur 
per dag op bed. Hopelijk gaat dat snel minder 
worden.

Het is bijzonder om te merken hoe God in deze 
situatie spreekt. Enkele maanden terug hadden 
bij de bidstond van Project Deshima meerdere 
mensen de indruk dat God me vraagt meer 
geduld te hebben. De dag na deze bidstond 
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Mijn contactpersoon bij OMF 

Nederland bood recent haar 

excuses aan: ze had zich vergist 

toen ze zei dat ik in mei 2024 

naar Singapore en vervolgens 

naar Japan kon. Sinds de 

coronapandemie wordt de 

Orientation Course in Singapore 

niet meer in mei gehouden. 

Ik sta nu ingeschreven voor juli 2024. Het komt 
vast doordat ik nog niet genoeg geduld heb, 
maar ik vind juli ERG ver weg. Het alternatief 
is dat ik in februari 2024 vertrek. Ik heb deze 
mogelijkheid voorgelegd aan OMF Japan, 

Dank- en gebedspunten

Dank mee voor de toenemende lichamelijke en 
mentale energie.  

Dank voor de nieuwe huisvesting. 

Dank  voor de bidstonden en voor het feit dat 
God er zo doorheen spreekt. 

Dank  voor de zendelingen die in Japan aan het 
werk zijn. 

Bid voor wijsheid bij de invulling van de tijd die ik 
nog in Nederland moet doorbrengen. 

Bid voor een goede afweging van wat ik (al) wel 
en niet moet doen. 

Bid mee voor wat het juiste tijdstip is om naar 
Japan te vertrekken. 

Bid voor de Japanners. Bid dat zij God zullen 
leren kennen en zijn Heilige Geest zullen ervaren. 

Meer gebedspunten en methodes om te 
bidden, vind je op projectdeshima.nl. Als je 
wilt meebidden voor actuele gebedspunten, 
kun je je ook aanmelden voor de gebedsapp, 
via tftels@gmail.com. 

had ik visite. De vriendin in kwestie stapte net 
binnen toen ze zei: “Ik heb trouwens de indruk 
dat God tegen je zegt dat jij geduld moet 
hebben.” Oef – geduld is niet mijn kracht. In de 
maand erna twijfelde ik of ik echt de klus die ik 
net had aangenomen weer moest teruggeven. 
Als antwoord kwamen bij de bidstond woorden 
uit Prediker 9:7: “God ziet alles wat je doet allang 
met welbehagen aan.” Ik moest diep slikken bij 
het besef dat God tevreden wacht, ook als ik 
minder kan doen dan ik zou willen. 

Wanneer ga je nou
naar Japan? 

maar momenteel willen ze liever dat ik pas in 
juli kom, om meer zekerheid te hebben dat ik 
echt helemaal opgeknapt ben. Een wijziging van 
die plannen zal in overleg met artsen moeten 
gaan. Ik ga heel hard mijn best doen om geduld 
te kweken, maar stiekem hoop ik dat februari 
haalbaar is! 

Wat het ook wordt, het is belangrijk dat ik eerst 
lichamelijk en mentaal weer alles aankan. Van 
kennissen die al in Japan zijn hoor ik hoe hard 
ze werken aan hun taal- en cultuurstudie en hoe 
moeilijk het is. Bid dus ook voor hen!
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