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De afgelopen maanden gebeurde 

er zo veel dat het me onderhand 

duizelt. Laten we met het 

goede nieuws beginnen. Mijn 

gezondheid gaat met sprongen 

vooruit.

In november merkte ik opeens dat ik me heel 
veel beter voel. Ik kan grotere afstanden lopen 
en ben een stuk minder snel moe. Ik ben voor 
nu nog vijftig procent medisch afgekeurd, 
maar er zijn steeds meer dagen waarin ik bijna 
vergeet dat ik ziek ben geweest. Ook mentaal 
gaat het steeds beter. Ik kan weer gemakkelijker 
dingen onthouden en gesprekken kosten minder 
energie.
  
In oktober en november ben ik meer werk 
op gaan pakken voor OMF Nederland. Ik 
heb er erg van genoten om mijn ervaring op 
communicatiegebied te kunnen gebruiken en 
mee te kunnen denken met de (communicatie)

plannen van OMF voor 2024. Ik kon voor 
het eerst ook een dag meewerken op het 
kantoor van OMF in Amersfoort. Het was fijn 
om de nieuwe locatie te zien en vooral om de 
verschillende medewerkers te ontmoeten. 

Begin november was het zendingszondag in 
Jozua Alblasserwaard, die mijn plannen voor 
Japan mede ondersteunt. Wat geweldig om 
met duizend mensen de Heer te aanbidden 
en een prachtige preek te horen over zending. 
Er was veel ruimte voor gebed. Ik voelde me 
ondergedompeld in een warm bad door alle 
mensen die naar me toe kwamen om met me 
te bidden en door de mensen die later naar de 
stand kwamen. Een geweldige ochtend.

Samen met vriendin Antine (onderdeel van het 
thuisfrontteam) hebben we voor het eerst sinds ik 
ziek was, weer een bemoedigingsavond gehad. 
We deden dit bij een kring van Jozua. Het was 
even onwennig om dit weer op te pakken, met 
een heel nieuw hoofdstuk bij mijn verhaal, maar 
het was bijzonder om mensen te kunnen vertellen 
over de wonderen van God in mijn leven en 
dat van Antine. We hoorden ook bijzondere 
dingen over Gods aanwezigheid in de levens van 
anderen. 
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Het korte antwoord is: ik heb 

geen idee meer wanneer ik naar 

Japan ga. In de vorige nieuwsbrief 

vertelde ik dat ik kon vertrekken 

in juli 2024. Die optie lijkt 

inmiddels dichtgegooid. 

Toen ik mij aanmeldde voor een medische 
keuring, moest ik ook informatie doorgeven 
aan de artsen op het hoofdkantoor van OMF 
in Singapore. Zij hebben besloten dat ik in 
2024 beter in Nederland kan blijven omdat de 
medische keuringen in een land waar ik de taal 
niet spreek te stressvol voor mij zouden zijn. Het 
thuisfrontteam en ik verbazen ons daar erg over. 
Het is geen medisch maar een psychologisch 
oordeel, en nog een jaar in Nederland blijven lijkt 
stressvoller!

Het thuisfrontteam heeft protest aangetekend 
tegen deze gang van zaken. Ook mijn 
Nederlandse artsen in het ziekenhuis waar ik 
behandeld ben zeggen dat ik in 2024 naar Japan 
kan, zelfs zonder controles, omdat de kans op 
terugkeer van deze vorm van non-hodgkin na 
een jaar al flink minder is. In de reactie die het 
thuisfrontteam kreeg, bleek dat OMF Japan 
twijfelt of ik in juli 2024 al fit genoeg ben om 
te komen. Waarop zij de wetenschap baseren 
is onduidelijk, vooral omdat niemand met mij 
gesproken heeft. Dit is allemaal zo pril dat we 
nog weinig concrete vervolgstappen kunnen 
melden. Het is erg pijnlijk wat er momenteel 
allemaal gebeurt, en het geeft veel onzekerheid. 

Wordt vervolgd!

Dank- en gebedspunten

Dank de Heer voor mijn toegenomen energie.

Dank voor de prachtige zendingszondag 
bij Jozua Alblasserwaard. Dank voor de 
zendingscommissie die dit mede mogelijk heeft 
gemaakt.

Dank voor de bemoedigingsavond. Het was 
geweldig om elkaars leven zo openlijk te mogen 
delen en de Heer te loven.

Bid voor duidelijkheid over de weg die het 
thuisfrontteam en ik nu moeten lopen.

Bid voor leden van het thuisfrontteam die 
worstelen met rouw, hun gezondheid en met 
grote drukte.

Bid voor mijn huisvesting. Zeker nu het kouder 
wordt, worden de minpunten ervan steeds 
duidelijker (slechte isolatie, etc.)

Wil je toegevoegd worden aan de gebedsapp 
op WhatsApp? Stuur dan een mailtje met je 
telefoonnummer naar tftels@gmail.com.

Eh… wanneer ging je nou 
naar Japan?
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