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Gebedspunten, vlogs en nieuwsbrieven

In de afgelopen nieuwsbrieven 

hebben we heel wat wisselende 

informatie gegeven over wanneer 

ik nou naar Japan zou gaan. 

Inmiddels hebben de artsen van 

het internationale hoofdkwartier 

van OMF in Singapore en de 

leiding in Japan aangegeven dat 

ik pas in februari 2025 welkom 

ben in Japan. Een bittere pil. 

Ik heb moeite met dit nieuws gehad, vooral 
omdat er allerlei medische aannames zijn gedaan 
zonder dat er ooit is gesproken met de “patiënt” 
(ik dus). Ik heb me afgevraagd hoe ik hier mee 
om moet gaan. Mijn keuze is duidelijk: of ik leg 
me neer bij de beslissingen van dit leiderschap 
of ik ga op zoek naar een andere organisatie. Ik 
weet dat er weinig zendingsorganisaties zo breed 
actief zijn in Japan als OMF. Dat is een belangrijk 
argument voor mij. Maar ik heb er heel wat 

tranen om gelaten dat er nog meer vertraging 
komt, vooral omdat die vertraging zo onnodig 
lijkt.

In een vlog die op YouTube is gezet kort na het 
gesprek met OMF heb ik aangegeven dat het 
me logisch lijkt dat mensen voor dit jaar stoppen 
met geven. Ik hoop heel erg dat jullie vanaf 
2025 weer willen beginnen. Ik kan het voor nu 
niet met mijn geweten verenigen om geld te 
blijven ontvangen voor een project dat steeds 
wordt uitgesteld. Hartelijk dank aan de mensen 
die hebben gezegd dat ze in 2024 toch willen 
doorgaan. En dank aan iedereen die dat ook de 
afgelopen jaren heeft gedaan!

Kort na mijn slecht nieuws gesprek met 
OMF ben ik een paar dagen op All Nations 
geweest. Dit is de bijbelschool in Engeland 
waar ik in voorbereiding op mijn uitzending heb 
gestudeerd. Het was geweldig om vele oude 
bekenden te zien. Hun passie voor God en het 
vertrouwen in zijn plannen, was precies wat ik 
nodig had om me weer bij elkaar te rapen. Ik 
vind het erg heftig om nog een jaar te moeten 
wachten, terwijl ik mij meestal voel alsof ik 
nooit ziek ben geweest. Bid alsjeblieft mee 
voor een juiste invulling van dit jaar. Ik hoop te 
gaan werken, maar misschien heeft de Heer iets 
anders voor me in petto. Ik wil graag zijn wil 
verstaan.
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Het jaar begon heftig in Japan. 

Op 1 januari was er een grote 

aardbeving waar meer dan 200 

mensen bij om het leven kwamen.  

Onmiddellijk daarna was het land weer in het 
nieuws vanwege het passagiersvliegtuig dat bij 
het landen een vliegtuigje van de kustwacht 
raakte. In het kleine vliegtuig kwamen vijf van de 
zes inzittenden om. Het grote vliegtuig vloog in 
brand, maar… iedereen kwam er levend uit. 

In veel commentaren op deze wonderbaarlijke 
uitkomst werd gezegd dat als dit ongeluk 
was gebeurd in welk ander land dan ook, 
er ongetwijfeld doden waren gevallen. 
De Japanners worden enorm gedrild in 
veiligheidsvoorschriften én ze hebben de 
gewoonte te luisteren naar mensen met gezag. 
Daar mogen we in dit geval dankbaar voor zijn. 
Tegelijkertijd blijven we bidden dat ze gaan 
luisteren naar wat de Heer hun wil vertellen over 
een eeuwige zekerheid.

Dank voor de week in Engeland. Het verblijf op 
All Nations was een grote bemoediging.

Dank voor mijn nog steeds toenemende energie.

Bid dat ik de teleurstelling over de datum van 
vertrek los kan laten en met enthousiasme blijf 
uitkijken naar de toekomst in Japan.

Bid dat ik mijn studie Japans weer actief 
opneem. De constante onzekerheid over de 
vertrekdatum was daar niet helpend bij.

Bid voor Gods inrichting voor de invulling van 
2024.

Meer gebedspunten en methodes om te 
bidden, vind je op projectdeshima.nl. Als je 
wilt meebidden voor actuele gebedspunten, 
kun je je ook aanmelden voor de gebedsapp, 
via tftels@gmail.com. 

De aardbeving van 1 januari zette veel mensen 
in Japan weer aan het denken over de grote 
aardbeving in Tokio, waarvan veel deskundigen 
zeggen dat hij onvermijdelijk is in de nabije 
toekomst (eigenlijk zou hij al moeten hebben 
plaatsgevonden). Hier lees je meer over hoe de 
Japanners reageerden.
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