
1

De alsmaar langere 
omweg naar Japan
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• de alsmaar langere omweg naar japan
• Japan: nog niet dus, maar intussen gebeurt er van alles
• Dank- en gebedspunten

Bekijk op: 
www.projectdeshima.nl 

Gebedspunten, vlogs en nieuwsbrieven

Ik las de vorige nieuwsbrief door 

voordat ik deze ging schrijven. 

Ik zuchtte eens diep. Wat is er 

weer veel veranderd sinds de 

vorige nieuwsbrief, en helaas 

grotendeels niet ten goede.

De mensen die in de gebedsapp zitten weten het 
al: ik ben naar het ziekenhuis gegaan vanwege 
de steeds toenemende vermoeidheid. Door 
sommige andere klachten die ik had/heb, vond 
de arts dit ook zorgelijk. Voor de zekerheid is 
er besloten tot een PET-scan. Die kon gelukkig 
snel gemaakt worden, maar het was behoorlijk 
stressvol om hem weer te ondergaan en daarna 
weer te moeten wachten op de uitslag. Gelukkig 
is alles in orde. Er is alleen wel een “maar”.

De artsen zagen op de scan dat mijn lichaam 
nog behoorlijk hard bezig is om helemaal te 
herstellen van de chemo. Vooral in mijn benen 
lijkt er nogal wat werk verzet te moeten worden. 

Daarom raadt mijn arts aan om nog een jaar te 
nemen om helemaal te herstellen van de klap 
die mijn lichaam van de chemo heeft gehad. 
Dit betekent dat het vertrek naar Japan wéér 
uitgesteld moet worden.

Ik heb intussen een ergotherapeut die me leert 
om te gaan met de vermoeidheid. Ze heeft 
slimme trucs om meer kracht op te bouwen. Ik 
ben erg blij met haar. Maar er is nog een flinke 
weg te gaan. Recent ben ik twee keer een 
weekend weggeweest en eerlijk gezegd was ik 
in shock over hoeveel energie me dat kostte. 
Het was een duidelijk teken dat ik (meer) rust 
moet nemen. Helaas. Ik hoop dat iedereen nóg 
wat langer geduld wil hebben terwijl ik via mijn 
alsmaar langere omweg naar Japan hoop te 
verdwijnen.

Nog een vraagje aan 
iedereen die in Dordrecht 

of omgeving woont: mocht 
je een plek weten in 
Dordrecht waar ik langere tijd 

zelfstandig zou kunnen wonen 
(dus niet een kamer bij anderen in 

huis), dan hoor ik het graag van je!
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Na de zomervakantie zullen 

OMF Nederland en OMF Japan 

overleggen of ik in juli 2025 

terecht kan of dat het later zal 

moeten worden (we mogen hopen 

van niet…). Intussen neem ik rust 

maar zit ik niet stil. 

Zo mocht ik recent met een vriendin tijdens 
Crosskids (de zondagsschool van mijn kerk) de 
kinderen iets vertellen over Japan. We hebben 
gekeken naar hoe kinderen leven in Japan en 
naar het belang van mensen vertellen over Jezus. 
Ook hebben we onze namen geschreven in het 
Japans en met stokjes gegeten.

Deze maand hoop ik een ontmoeting te hebben 
met een Nederlands gezin dat werkzaam is als 
zendelingen in Japan en op verlof komt. De 
ontmoeting is op hun initiatief en ik ben heel 
benieuwd waar ze het over willen hebben.

En dan… mijn boek. In overleg met de uitgever 
is de titel inmiddels vastgesteld: Sophie is Kwijt. 
Het zal naar verwachting in oktober of november 
verschijnen. Ik heb steeds gedacht: als ik in 2024 
in Nederland moet blijven, ga ik proberen dit 
boek uit te geven. Ik ben enorm dankbaar dat 
ik deze kans krijg. Sophie is Kwijt is een literaire 
detective. De verdwijning van een kind stelt de 
relaties op scherp in het gezin van het meisje 

Dank voor de mogelijkheid om een boek uit te 
geven. Bid dat het de mensen zal bereiken voor 
wie het bedoeld is.

Dank dat de non-hodgkin niet terug is.

Bid voor verder herstel, en voor lichamelijke en 
geestelijke rust in dit proces. 

Bid voor voor een goede plek om te wonen, nu 
ik langer in Nederland moet blijven.

Bid dat wat de kinderen die over Japanse 
kinderen hebben gehoord zal nawerken in hun 
hoofden en harten.

Meer gebedspunten en methodes om te 
bidden, vind je op projectdeshima.nl. Als je 
wilt meebidden voor actuele gebedspunten, 
kun je je ook aanmelden voor de gebedsapp, 
via tftels@gmail.com. 

waar Sophie mee speelde toen ze verdween, 
vooral omdat iedereen denkt dat dit meisje, 
Zoë, het echte slachtoffer had moeten zijn. Meer 
weten, of bestellen? Kijk dan op elsvanweijen.
nl/boek. Ons geloof speelt een lichte rol in dit 
boek. Ik heb het verhaal zo geschreven dat het 
juist ook voor niet-christenen interessant is, maar 
ze misschien wel een beetje aan het denken zet. 

Japan: nog niet dus, 
maar intussen gebeurt 

er van alles

Dank- en gebedspunten
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