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Bekijk vlog #50!

Samen met het thuisfrontteam 

ben ik heel blij om te melden 

dat ik naar Japan kan. Nadat 

OMF aangaf dat ze weinig 

mogelijkheden meer zagen voor 

uitzending naar Japan, zijn we 

op zoek gegaan naar een andere 

organisatie. En die hebben we 

gevonden: Filadelfia Zending! 

Filadelfia Zending steunt projecten over de hele 
wereld. Ze rekruteren zelf geen werkers, maar 
ondersteunen missionaire werkers en gemeenten 
bij de uitvoering van hun missionaire taak. Voor 
mij betekent dit dat ik in Japan niet terechtkom 
in een team maar ik er in mijn eentje heen ga. Ik 
zal nog steeds eerst een taalstudie doen. Daarna 
ga ik via lokale kerken of organisaties verder mijn 
weg zoeken om het goede nieuws van Jezus te 
vertellen.

Toen ik net zending overwoog zei ik altijd dat 
ik nooit in mijn eentje zou gaan, maar er is de 
laatste jaren veel veranderd. Er zijn deuren 
dichtgegaan waarvan ik dat nooit had verwacht. 
Ook bij het zoeken naar een nieuwe organisatie 
bleek bij sommige organisatie dat hun werkwijze 
in Japan niet goed bij mij paste. Ik heb me geleid 
gevoeld in het vinden van Filadelfia Zending. 

In de nacht na het eerste gesprek met hen heb 
ik zelfs gedroomd dat ik langs een spoor stond 
waar alle verkeerslichten opeens op groen 
sprongen. Misschien toeval, misschien ook niet. 
Het is jammer dat we OMF moeten loslaten, 
maar ik geloof dat het nog steeds de bedoeling 
is dat ik naar Japan ga, terwijl zij steeds minder 
mogelijkheden voor mij zagen.

Vanaf nu zullen we weer vaker nieuwsbrieven 
sturen. We zijn het afgelopen half jaar erg stil 
geweest, maar we zijn dankbaar dat velen van 
jullie betrokken zijn gebleven bij Project Deshima, 
via gebed, giften en persoonlijke belangstelling. 
Heel veel dank daarvoor!

https://youtu.be/XDVzUKC3480?si=DKMsoXC0Kb0Cjgns
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Zoals gezegd ga ik in mijn eentje 

naar Japan. Ik ga eerst minstens 

anderhalf jaar taalstudie doen. Ik 

kan nu zelf bepalen in welke stad 

ik dat wil doen. Het is nog niet 

zeker, maar ik denk aan Fukuoka. 

Deze stad ligt op het zuidelijkste 

grote eiland van Japan. Samen 

met Tokio is het de enige stad 

in Japan die nog groeit. In deze 

stad ligt onder andere het 

Japanse hoofdkantoor van de 

zendingsorganisatie Pioneers. 

Misschien zullen daar mooie 

contacten uit voortkomen. 

Ik hoop in het najaar te vertrekken. Voor 
die tijd moeten er nog zaken met Filadelfia 
Zending worden geregeld en met OMF worden 
afgehandeld. De giften die bij OMF zijn binnen-
gekomen voor Project Deshima zullen worden 
overgeheveld naar Filadelfia. Wie een gift 
overweegt, kan dat vanaf nu doen naar dit 
rekeningnummer: NL49ABNA0496875000 
t.n.v. Stichting Filadelfia. Vermeld hierbij altijd 
de code: 8566 en het project: Deshima. Er is 
ook een machtingsformulier op de website van 
Filadelfia, maar hier staat mijn project op dit 
moment nog niet tussen. We zullen vragen dit 
snel aan te passen.

Dank- en gebedspunten

Dank dat na drie jaar van ziekte en uitstel er 
weer perspectief is om naar Japan te gaan. Wat 
een geweldig geschenk!

Dank voor het enthousiasme van de 
bestuursleden van Filadelfia Zending. Het was 
heel prettig om hen te leren kennen.

Bid voor OMF. Ondanks dat wij niet langer met 
hen zullen samenwerken, bidden we dat vele 
andere zendelingen via hen verschil kunnen 
maken in de wereld.

Bid voor het verdere proces. Er zal nu veel 
geregeld moeten worden in de aanloop naar het 
vertrek naar Japan.

Wil je toegevoegd worden aan de gebedsapp 
op WhatsApp? Stuur dan een mailtje met je 
telefoonnummer naar tftels@gmail.com.

Praktisch: wat verandert er?
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