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Bekijk alle vlogs

Eindelijk is het zover: volgend jaar 

ben ik D.V. van februari t/m april 

in Japan! Ik zal een taalcursus 

doen in Fukuoka, in het zuiden 

van Japan, en christenen in deze 

stad leren kennen. Misschien denk 

je: waarom maar drie maanden 

na drie jaar wachten? Lees verder 

voor alle informatie. 

De afgelopen maanden was ik bezig om 
een taalschool in Japan te vinden. Dat bleek 
ingewikkelder dan verwacht. Misschien komt het 
dat Japan de laatste jaren steeds populairder is 
geworden onder buitenlanders, maar er waren 
weinig taalscholen te vinden die dit najaar of zelfs 
in 2026 plek hadden. Deur na deur leek eerst 
open te gaan, en ging vervolgens weer dicht. 
Heel frustrerend.

Iets anders dat ik dit najaar bemerkte was 
dat mijn energie weer minder werd. Het is 
onduidelijk waar dit vandaan komt, maar het kan 
een gevolg zijn van de chemokuren. Een derde 
van de mensen die kanker overleven, krijgen te 
maken met chronische vermoeidheid. Na overleg 
met Filadelfia Zending is er nu besloten dat ik 
eerst een taalschool voor drie maanden doe. Zo 
kan ik beter inschatten wat de mogelijkheden 
zijn.

Er zijn verschillende opties voor na de taalschool. 
Filadelfia Zending opperde dat ik ieder jaar 
enkele maanden naar Japan kan gaan. Maar mijn 
liefste hoop is natuurlijk dat ik genoeg energie 
heb om voor de lange termijn in Japan te blijven. 
Na de taalschool in 2026 weet ik meer en dan 
horen jullie het natuurlijk ook zo snel mogelijk. Ik 
ben in ieder geval erg dankbaar dat ik eindelijk 
kan gaan. 
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De afgelopen jaren is er HEEL 

veel gebeurd. Het thuisfrontteam 

(waaronder ikzelf) wil jullie graag 

danken voor alle steun tijdens 

het ziek zijn en alle vertraging 

daarna. We willen jullie ook graag 

bijpraten en Filadelfia voorstellen. 

Er is koffie, thee en wat lekkers. Ook krijg je 
de kans om het tegen elkaar op te nemen in 
spelletjes met een Japans thema, waarbij je kans 
maakt op een mooie prijs. We houden deze dag 
op 17 januari, in het Media- en Congrescentrum 
van De Hoop, Provincialeweg 120 in Dordrecht. 
De inloop is vanaf 14 uur, het programma begint 
op 14:30 en duurt ongeveer een uur. Daarna is er 
tijd om door te praten.. 

LET OP: aanmelden voor deze middag is 
noodzakelijk! 

Dat kan via een mailtje naar tftels@gmail.com. 
We hopen velen van jullie te zien.

Dank- en gebedspunten

Dank voor de steun die project Deshima al 
zoveel jaar ontvangt ondanks alle tegenslagen.

Bid voor een verbetering van de energie. Dit is 
nog steeds een zorgenpunt. Vooral mentaal ben 
ik (te) snel moe.

Bid voor wijsheid over hoe ik mijn tijd in Japan 
moet inrichten.

Bid dat de verslechterde relatie tussen Japan en 
China weer zal verbeteren..

Bid voor de Japanners, bid dat zij de Here Jezus 
zullen leren kennen.

Wil je toegevoegd worden aan de gebedsapp 
op WhatsApp? Stuur dan een mailtje met je 
telefoonnummer naar tftels@gmail.com.

Steunen? 
Wie een gift overweegt, kan dat doen via deze 
link: https://www.filadelfia-zending.nl/project-
en-werkers/project-deshima/. Voor wie liever 
niet de link gebruikt, is er dit rekeningnummer: 
NL49ABNA0496875000 t.n.v. Stichting 
Filadelfia. Vermeld hierbij altijd de code: 8566 
en het project: Deshima. Dank voor je steun!

Op-naar-Japan-middag: wees erbij!
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